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Eerste liturgische
feestdag Jozefmaria
Escrivá sinds
heiligverklaring

De stichter van het Opus Dei
wordt dit jaar voor het eerst als
heilige gevierd. Rond 26 juni,
zijn kerkelijke feestdag, zijn er
op verschillende plaatsen in
Nederland
eucharistievieringen.
Hoofdcelebrant in Maastricht is
mgr. Wiertz; in Amsterdam
hulpbisschop J. van Burgsteden.
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Jozefmaria Escrivá stierf op 26 juni
1975. Hij werd op 6 oktober vorig
jaar door Johannes Paulus II heilig
verklaard. Bij de plechtigheid op het
Sint Pietersplein in Rome waren naar
schatting een half miljoen mensen.

De paus noemt de stichter van het
Opus Dei in het decreet van de
heiligverklaring de heilige van het
gewone leven: “Zijn leven en
boodschap hebben talloze gelovigen
– vooral leken die in de meest
uiteenlopende beroepen werkzaam
zijn – ertoe gebracht het dagelijks
werk om te vormen in gebed, in een
dienst aan alle mensen en in een weg
tot heiligheid.”

De liturgische feestdag van Escrivá
werd bij zijn zaligverklaring in 1992
vastgesteld op 26 juni; de sterfdag
van zaligen en heiligen is in de
traditie van de Kerk de geboortedag
in de hemel. Dit jaar zal hij op deze



dag voor het eerst als heilige worden
gevierd.

Vieringen

In Nederland zijn er op vier plaatsen
plechtige eucharistievieringen:

Amsterdam

Donderdag 26 juni om 19.30 uur in
de Onze Lieve Vrouwekerk,
Keizersgracht 220.

Hoofdcelebrant: Mgr. J. van
Burgsteden, hulpbisschop van
Haarlem.

Utrecht

Zaterdag 21 juni om 11.00 uur in de
Gerardus Majellakerk, Vleutenseweg
517.

Hoofdcelebrant: Mgr. G. Schnell,
regionaal-vicaris van het Opus Dei.

Maastricht



Woensdag 25 juni om 19.00 uur in de
O.L.Vrouwebasiliek,
O.L.Vrouweplein.

Hoofdcelebrant: Mgr. F. Wiertz,
bisschop van Roermond.

Hengelo

Vrijdag 20 juni om 19.00 uur in de St.
Lambertusbasiliek, Enschedesestraat
1.

Hoofdcelebrant: Mgr. G. Schnell,
regionaal-vicaris van het Opus Dei.

Eerste tekenfilm Escrivá

Na de vieringen gaat ter plaatse de
Nederlandse versie van de eerste
tekenfilm over de heilige Jozefmaria
in première. “Voetsporen van God” is
een meeslepend relaas, tekenend
voor de aantrekkelijke
persoonlijkheid van Escrivá, gezien
in het licht van een aantal historische
gebeurtenissen. De tekenfilm duurt



26 minuten en is op video
verkrijgbaar bij Stichting De Boog,
Herenstraat 41, 3512 KB Utrecht
(www.deboog.nl).
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