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“Een groot gezin
veroorzaakt veel
werk, maar kan heel
grappig zijn”

Getuigenis van John Perrottet
uit Sidney, Australië. Hij is 46
jaar, getrouwd met Anne en
werkt in de toeristenindustrie.

20-2-2004

Een eenvoudig idee waar velen niet
aan denken is dat een van de sleutels
voor succes in het huwelijk het
vinden van de geschikte partner is.
Het onderricht van Jozefmaria



Escrivá heeft me ertoe gebracht deze
verantwoordelijkheid heel serieus te
nemen. Toen ik als student in
Warrane College woonde, kon ik een
heleboel mensen leren kennen. Ik
ben heel tevreden dat ik kan zeggen
dat ik, dankzij de hulp van Sint Jozef,
een schitterende echtgenote heb
gevonden, Anne. We hebben nu
twaalf kinderen tussen 21 en 3 jaar.
Dat is mijn grootste schat op aarde
en ik zou nooit gedacht hebben dat
het mogelijk was als het niet was
door de heilige Jozefmaria. Het is het
resultaat van zijn leer over de
roeping van het huwelijk en de
edelmoedigheid tegenover Onze
Lieve Heer bij het doorgeven van het
leven.

Met een zo groot gezin is er altijd
drukte, vooral met zoveel kinderen
die in leeftijd vlak op elkaar komen.
In deze tijden moeten de mensen
zien dat het hebben van een groot
gezin behoorlijk wat werk



veroorzaakt, maar het is een
ongelooflijk dankbare taak en het
kan heel grappig zijn.

Het is moeilijk de kinderen te leren
edelmoedig te zijn, maar in een groot
gezin wordt dat vanzelf een
noodzaak. Een van de geschenken
die we in deze zin hebben ontvangen
is dat een van onze kinderen ook van
het Opus Dei is. Ik hoop dat zijn
voorbeeld andere broers en zussen
er toe zal brengen hun leven aan God
te geven. Het zou ons een grote
vreugde geven als ze deze gave van
het celibaat zouden ontvangen die
ertoe aanzet lichaam en ziel aan de
Heer te geven, Hem een onverdeeld
hart aan te bieden, zonder
tussenkomst van een aardse liefde.

Het voorbeeld van de voortdurende
bovennatuurlijke visie van de heilige
Jozefmaria is heel belangrijk voor
ons geweest op momenten van
beproeving. Economisch zijn het er



veel geweest, maar de Heer weet tot
waar Hij moet gaan zonder dat we
ons vertrouwen in Hem verliezen.

Onze grootste beproeving is het
verlies van een van onze kinderen
geweest. Kort nadat we wisten dat
Anne in verwachting was, ontdekten
we dat Joseph een aangeboren
afwijking had waardoor hij niet kon
blijven leven. Met veel genade van
God konden we onze baby op de dag
waarop hij werd geboren aan Jezus
aanbieden. De Heer heeft ons in die
tijd een grote kalmte gegeven en
tenslotte het geschenk om een kind
in de hemel te hebben.

Het getuigenis van John Perrottet
staat in de brochure ‘De vreugde van
de kinderen van God’, uitgegeven door
het Informatiebureau van het Opus
Dei.
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