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Biografie José Luis

Joseph (José Luis) Múzquiz was
een van de eerste leden van het
Opus Dei. Hij was ook een van
de eerste drie mannen die
priester werden gewijd in het
Opus Dei. Hij hielp de heilige
Jozefmaria het Opus Dei naar
een aantal landen te brengen.
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Father Joseph, zoals hij in de
Verenigde Staten bekend was, werd
op 14 oktober 1912 geboren in
Badajoz (Spanje). Tijdens zijn studie
in Madrid ontmoette hij in 1934 de



heilige Jozefmaria Escrivá, de
stichter van het Opus Dei. In
antwoord op Gods roep, sloot hij zich
in januari 1940 bij het Opus Dei aan.
Als civiel ingenieur zocht hij de
heiliging van zijn werk in het
bouwen van bruggen en stations.
Ook deed hij apostolaat onder
collega's en vrienden. Op 25 juni
1944 ontving hij de priesterwijding.

In 1949 vertrok Father Joseph naar
de Verenigde Staten van Amerika om
daar het apostolaat van het Opus Dei
te beginnen, eerst in Chicago en
daarna in andere steden. In de
tweede helft van de jaren '50 reisde
hij veel en legde de fundamenten
voor het begin van het Opus Dei in
Azië. Vervolgens werkte hij in Rome,
Zwitserland en Spanje, en keerde in
1976 terug naar de Verenigde Staten.

Op 21 juni 1983 stierf Father Joseph
na een hartaanval tijdens het
lesgeven aan het Arnold Hall



Conference Center in Pembroke
(Massachusetts). Hij is begraven op
het kerkhof St. Jozef in Brookline
(Massachusetts).

Father Joseph inspireerde duizenden
mensen uit elke laag van de
samenleving. Door zijn hartelijkheid,
onvermoeibaar werk en nederige
eenvoud verkreeg hij bij allen die
hem kenden de faam van heiligheid.
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