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26 juni in Rome

Op de liturgische feestdag van
de zalige Jozefmaria heeft
prelaat Javier Echevarría de
Eucharistie gevierd in de
Romeinse San Eugenio basiliek.
Daarbij waren vijftienhonderd
aanwezigen.

11-7-2002

«26 juni, de verjaardag van de “dies
natalis” van de zalige Jozefmaria
Escrivá in de hemel, is voor ieder van
ons een feest: een dag waarop de
dankbaarheid jegens God zich
uitdrukt in een vernieuwd verlangen



naar bekering, in de wens om de
stichter van het Opus Dei in zijn
voorbeeld van trouw aan de
christelijke roeping dichter te
volgen.»

«Dagelijks ontvangen wij brieven uit
alle delen van de wereld, die melding
maken van geestelijke en materiële
gunsten door zijn bemiddeling. De
devotie die deze onvergetelijke
dienaar van God, deze goede en
trouwe knecht, oproept, wordt door
het pauselijke decreet over de
heldhaftigheid van zijn deugden een
“echte uiting van volksvroomheid”
genoemd. Hierin kan de goddelijke
beschikking worden gezien: de Heer
heeft hem uitgekozen als een
instrument om veel mensen ervan
bewust te maken dat alle gewone
bezigheden in het leven kunnen
worden omgevormd in een gebed, in
een weg en middel tot heiligheid, in
een bron van vrede en vreugde.



»De kennismaking met de zalige
Jozefmaria of met zijn geschriften
heeft het leven van velen van ons
veranderd, heeft ons gebracht tot een
ontmoeting met Christus, tot het
luisteren naar Hem, tot een
voortdurend gesprek met Hem, tot de
beantwoording aan Zijn roepstem,
tot de inzet om te getuigen van een
coherent christelijk leven. Wij allen
zijn op de een of andere wijze door
de stichter geleid tot een werkelijke
bekering, tot de ontdekking van het
gebed, tot een offervaardige houding,
tot de vreugde van het veelvuldig
ontvangen van de sacramenten, in
het bijzonder van de biecht en de
Eucharistie. Dankzij zijn onderricht
is voor ons een horizon open gegaan
van een actieve deelname aan de
opbouw van het Rijk van Christus in
de wereld. Daarom kunnen wij ons
als zijn geestelijke kinderen
beschouwen; daarom mogen wij er
zeker van zijn dat hij voor ons als
een vader wil voorspreken om de



genade te verkrijgen die wij nodig
hebben.

»In het bijzonder vertrouwen wij
hem toe onze strijd voor de
heiligheid midden in de wereld. De
zalige Jozefmaria heeft ons geleerd
dit grote ideaal te koesteren. Het is
het enige ideaal dat echt
noodzakelijk is voor ons dagelijks
leven, in onze bezigheden die zo
gewoon lijken, maar waarachter een
goddelijke dimensie schuilgaat, en
die het stramien van onze dag
vormen: “De heiligheid bestaat er
niet in om elke dag steeds
moeilijkere dingen te doen, maar om
ze telkens met meer liefde te doen.”
Vragen wij hem dat hij ons helpt om
deze waarheid, deze kern van zijn
geestelijke boodschap, tot ons door te
laten dringen; dat hij ons het gezicht
laat zien van God de Vader, die in
elke kleine handeling van ons een
beetje meer liefde verwacht; dat hij
ons leert om heel onze dag om te



vormen in gebed, in een dialoog met
God.»
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